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														Thema:	Zolang	er	mensen	zijn…….		Er	zijn	voor	elkaar	

Welkom	en	mededelingen	

Openingsgebed																																																																																																																																													
Eeuwig	Mysterie,																																																																																																																																																																				
Gij,	die	zich	verhult	in	mensen																																																																																																																																																									
en	zich	onthult	in	tedere	menselijkheid,																																																																																																																													
open	onze	ogen	en	ons	hart																																																																																																																																															
zodat	wij	mogen	zien																																																																																																																																																																				
hoe	en	waar	uw	presen<e	in	deze	wereld																																																																																																																					
zichtbaar	wordt.		

																																																																																																																																																																																															
Lied:	Zolang	er	mensen	zijn	op	aarde		

Zolang	er	mensen	zijn	op	aarde,				 	 	Zolang	de	mensen	woorden	spreken,								
zolang	de	aarde	vruchten	gee@,						 	 	zolang	wij	voor	elkaar	bestaan,	
zolang	zijt	Gij	ons	aller	Vader;						 	 	zolang	zult	Gij	ons	niet	ontbreken,	
wij	danken	U	voor	al	wat	lee@.					 	 	wij	danken	U	in	Jezus'	naam.		

Gij	zijt	ons	licht,	ons	eeuwig	leven,	
Gij	redt	de	wereld	van	de	dood.	
Gij	hebt	uw	Zoon	aan	ons	gegeven,	
zijn	lichaam	is	het	levend	brood.	

1e	Lezing	uit	1	KorinSërs	12,	4	-	11																																																																																	
Er	zijn	verschillende	gaven,	maar	de	Geest	is	een	en	dezelfde.	Er	zijn	verschillende	vormen	
van	dienstverlening,	maar	de	Heer	is	een	en	dezelfde.	Er	zijn	verschillende	ui<ngen	van	
bijzondere	kracht,	maar	het	is	een	en	dezelfde	God,	die	alles	in	allen	tot	stand	brengt.	Maar	



aan	ieder	van	ons	wordt	de	openbaring	van	de	Geest	gegeven	tot	welzijn	van	allen.	Aan	de	
een	wordt	door	de	Geest	een	woord	van	wijsheid	gegeven;	aan	een	ander	een	woord	van	
kennis,	krachtens	dezelfde	Geest;	aan	een	derde	door	dezelfde	Geest	het	geloof;	en	aan	weer	
anderen	schenkt	diezelfde	Geest	de	gave	om	ziekten	te	genezen,	de	kracht	om	wonderen	te	
doen,	de	gave	van	de	profe<e,	de	onderscheiding	van	de	geesten,	het	vermogen	om	in	talen	
te	spreken	of	de	betekenis	ervan	uit	te	leggen.	Dit	alles	is	het	werk	van	één	en	dezelfde	
Geest,	die	aan	ieder	zijn	gaven	uitdeelt	zoals	Hij	het	wil.	
Lied	nr.12:		De	geest	van	God	waait	als	een	wind	

2e	Lezing		 	 																																																																																																																																															
"Spreek	tot	ons	over	geven.	
En	hij	antwoordde:	
Je	gee@	maar	weinig,	als	je	gee@	van	je	bezit.	
Alleen	wanneer	je	van	jezelf	gee@,	geef	je	ten	volle.	
Er	zijn	mensen	die	geven	en	geen	pijn	kennen	bij	het	geven,	
noch	vreugde	zoeken,		
zij	geven	zoals	in	de	gindse	vallei	de	mirt	haar	geur	verspreidt.	
Door	hun	handen	spreekt	God	en	door	hun	ogen	gaat	Zijn	glimlach	over	de	aarde."	 	
Kahlil	Gibran					

Gesprek:	Wat	roept	de	<tel	van	deze	viering	bij	je	op?																																																																 				
Wat	is	belangrijk	voor	jou	in	het	omgaan	met	andere	mensen?																																																														

	Als	afsluiSng	lezen	we	gezamenlijk	onderstaand	gebed:	

Sinds	onheuglijke	<jden																																																																																																																																																											
staat	de	hoop	geschreven																																																																																																																																																								
dat	ooit	grote	woorden	als																																																																																																																																		
‘verzoening’-	leed	geleden		-																																																																																																																																															
mensenrecht	-	schoon	water	-																																																																																																																																											
tot	een	nieuwe	wereld	worden																																																																																																																																						
eindelijk	de	echte.																																																																																																																																																																															
In	naam	van	hen																																																																																																																																																																					
die	voor	ons	waren																																																																																																																																																																						
en	omwille	van	wie	na	ons	komen.																																																																																																																																							
Blijf	die	grote	woorden	dromen																																																																																																																																											
laat	de	hoop	niet	varen.	 	 	 Huub	Oosterhuis.			

SSlte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Tafelgebed:																																																																																																																																																																
Onnoembare,																																																																																																																																																																											
Alles	is	nog	maar	woord																																																																																																																																																								
een	Lied	hooguit.	Niet	Gij.																																																																																																																																														
Kom	nog	dichterbij						

Samen:	
Wij	gedenken	op	dit	magische	moment	
waarvan	we	de	draagwijdte	niet	begrijpen,	
maar	wel	vermoeden	
het	voorbeeld	dat	Jezus	aan	zijn	vrienden	gaf	
dat	goddelijke	gebaar	van	liefde:	
breken	en	delen,	er	zijn	voor	elkaar.	



Delen	van	het	brood	en	de	wijn	en		

lied	nr.	48	:	Hij	brak	het		brood	

Voorbeden	afgewisseld	met	lied	nr.	99			Ubi	caritas		

Onze	Vader:		bidden	we	samen	de	vertaling	van	het	Aramees	Onze	Vader	Abwoon	D’bashmaya																		
(het	onze	vader-moeder)																																																																																																																																																												
Gij,	Vader-Moeder,																																																																																																																																																																
adem,	licht	van	al	wat	is,																																																																																																																																																						
moge	uw	licht	een	heiligdom	zijn	in	ons	hart.																																																																																																															
Moge	uw	rijk	van	eenheid	in	ons	allen	verwerkelijkt	worden																																																																																						
zodat	uw	wil	en	onze	wil	een	zijn.																																																																																																																																				
Moge	uw	rijk	van	eenheid	in	alle	vormen	zijn.	

Voed	ons	dagelijks	met	het	levend	brood	van	inzicht.																																																																																																								
Maak	de	koorden	van	dwalingen	los																																																																																																																																																		
die	ons	binden	aan	de	wereld																																																																																																																																										
opdat	ook	wij	de	strengen																																																																																																																																																									
van	fouten	kunnen	losmaken																																																																																																																																					
waarmee	wij	met	anderen	verbonden	zijn.																																																																																																																										
Laat	ons	niet	misleid	worden	door	oppervlakkige	dingen																																																																																															
en	houd	ons	af	van	ondoordachte	handelingen.																																																																																																																		
U	behoort	alle	heerschappij	toe																																																																																																																																																
en	de	levende	kracht	om	te	handelen.																																																																																																																																		
Van	u	komt	het	lied	dat	aan	alles	schoonheid	verleent																																																																																																														
en	zich	van	<jdperk	tot	<jdperk	vernieuwt.																																																																																																														
Waarlijk,	moge	de	kracht	van	deze	woorden																																																																																																																	
de	voedingsbodem	zijn	van	al	mijn	handelen.	Amen					

																																																																																																																																																																															
Collecte	voor	Oekraïne	met	contant	geld	 	 	

AfsluiSng	:	Zegen	ons	en	behoed	ons	

Achtste	sacrament	 	


