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Welkom
Mededelingen
Inleiding op het thema.

Het thema van de vieringen van deze maand heeft bij ons, tijdens de
voorbereidingsgesprekken, veel gedachten opgeroepen. Wij hopen dat de
keuze van de lezingen ook bij jullie gedachten zullen oproepen. Gedachten
die tijdens het delen van het woord ons allen zal bevoordelen.

Ontsteken van de kaarsen

Openingsgebed.

Gij, die ons gezonden hebt in deze wereld

Wij bidden U, open onze oren voor Uw woord,

Bevleugel ons met Uw kracht,

Opdat wij waarlijk boden mogen worden van de woorden,

Die gij ons geschonken hebt

Lied 39: Herschep ons hart

Lezing 1: Exodus 20, 1-17



God gaf de volgende grondregels. Hij zei; Ik ben de heer, jullie God. Ik heb
je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord. Houd er geen andere goden op
na. Ik ben er immers. Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel,
op aarde of in het water onder aarde is, mag je afbeelden. Kniel voor zulke
goden niet neer, vereer ze niet, want ik ben de Heer jullie God. Ik duld
geen andere goden naast me. Wie zich tegen mij verzet zal ik straffen, hem
en ook zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie. Maar wie
mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden, die blijf ik trouw tot in
de duizendste generatie.

Misbruik mijn naam niet. Want ik , de Heer, zal straffen wie mijn naam
misbruikt. Houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken, maar de zevende dag, de sabbat, is een
vrije dag die aan mij, je God, is gewijd. Verricht dan geen enkel werk. Dat
geld voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin. Het geldt ook
voor je vee en voor de vreemdeling die in je stad woont. Want in zes dagen
heb ik de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar
de zevende dag heb ik gerust. Daarom heb ik de sabbat gezegend en er
een bijzondere dag van gemaakt.

Heb eerbied voor je vader en je moeder. Dan zul je een lang leven hebben
in het land dat ik, je God, je zal geven.

Bega geen moord.

Pleeg geen overspel.

Steel niet.

Beschuldig niemand op valse gronden.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn
slaaf of zijn slavin, zijn koe of zijn ezel, of op iets anders dat van hem is.

Lied 49: Het waren 10 geboden

Lezing 2 Mattheus 22, 41-46

De Farizeeérs hoorden dat Jezus de Sadduceeérs tot zwijgen had gebracht.
Zij kwamen weer bij elkaar, en één van hen, een wet- geleerde, probeerde
hem in de val te lokken met de vraag: ’"Meester, wat is het grootste gebod
in de wet? ‘U moet de Heer, uw God, liefhebben met hart en ziel, en in al
uw gedachten’ antwoorde Jezus hem. ‘Dat is het grootste en voornaamste
gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw



naaste liefhebben als uzelf. De hele wet van Mozes en alles wat de
profeten geleerd hebben, hangt af van deze twee geboden.

Stilte.

Gesprek:
Beide lezingen gaan over hetzelfde onderwerp “de geboden van God”. Wat
roepen ze bij ons op?

Stilte

Lied73: Niemand leeft voor zichzelf

Collecte:
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Voorbeden: Afgewisseld door lied 92: Shalom

Aramees Onze Vader

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij beroert.

Ik geef U een naam,

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij-maak mij nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.

Uw eeuwige verlengen handelt dan samen met het onze.
Geef ons elke dat wat we nodig hebben aan brood en inzicht.
Maar los de koorden van fouten

die ons vastbinden aan het verleden.

Zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Want van U wordt de alwerkzame wil geboren,

de levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait.

En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied 102: Uit vuur en ijzer.



