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  “De avond van breken en delen… 

    De voetwassing door Jezus. 

Welkom en begroeting 

Inleiding 

Jezus toont zijn liefde op een bijzondere manier. Hij wast de voeten van de leerlingen.                                                                                  
De leerlingen zullen dat beeld nooit meer zijn kwijtgeraakt.                                                                            
Jezus gaat voor hen door de knieën en wast hun voeten.                                                                                      
Beschamend omdat ze zich daar allemaal te groot voor achten.                                                                                 
Jezus maakt wat hier gebeurt tot een gelijkenis:                                                                                                                                      
“Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” Als Jezus 
zijn leerlingen dient, als Hij ons dient, zouden wij dan elkaar niet dienen? De minste zijn, het 
goede zoeken voor de ander? Overbodig om te zeggen dat dat niet de makkelijkste weg is. 
Beschikbaar zijn, het goede zoeken voor de ander, elkaar dienen door de liefde. Je leert het ook 
alleen door je steeds weer op Jezus te richten. Hij heeft het ons voorgedaan, als een voorbeeld 
om na te volgen.  

Lichtsymboliek en kruisteken 

In een veelzeggend teken van brood en wijn brengt Hij ons vanavond samen. Wij willen zichtbaar 
maken dat Jezus bij ons is door het aansteken van de zeven kaarsen van de menora.                                                     

Lied: Licht dat ons aanstoot. https://youtu.be/Hbngp60pct8 

Licht dat ons aanstoot in de avond, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
Zo zwaar en droevig als wij zijn  
Niet uit elkaars genade vallen  
En doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
Of  ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien  
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 

https://youtu.be/Hbngp60pct8


En van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Deze avond is heilig 

Deze avond is heilig, heel apart. Het is een avond om te herinneren, om dieper in ons zelf  en in 
de andere te kijken. Een avond waarin de ene vlam de andere ontsteekt, waar mensen willen 
groeien in dienende liefde naar Jezus voorbeeld. 

Eerste lezing naar Exodus 12,1- 8,11- 14 

Toen kwam die avond, die nacht die anders is dan alle andere. 
Het is deze nacht die Jezus en zijn leerlingen  
herdachten op het Laatste Avondmaal. 
Eindeloos leek het dat het Joodse volk als slaven in Egypte had geleefd, 
Maar toen was Mozes gekomen, met een bevrijdende boodschap. 
Hij bracht het woord van God en verkondigde dat ze bevrijd zouden worden. 
Tien keer ging hij aan de Farao vragen of  ze mochten vertrekken, 
negen keer kwam de Farao op zijn belofte terug 
en werd de verdrukking erger dan tevoren. 
Toen was het genoeg geweest, nu zouden ze definitief  vertrekken. 
Maar dit moesten ze eerst nog doen: 
Ieder Joods gezin moest een lam slachten, 
het bloed aan beide deurposten strijken en over de bovenbalk van de deur. 
Er was geen tijd om het brood te laten rijzen, 
dus was er enkel brood zonder gist, ongedesemd brood, 
en kruiden, bittere kruiden. 
En zo moesten zij die avond eten: 
rechtstaande, de lendenen omgord, de voeten geschoeid, de staf  in de hand, 
gereed voor het vertrek. 
"En ge moet deze avond blijven gedenken en vieren, elk jaar weer, ter ere van Jahweh, 
die jullie bevrijd heeft uit Egypte, toen, en vandaag ook weer..." 

Stilte 

Tweede lezing: Johannes, 13, 1-15 

Jezus wast de voeten van de leerlingen 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld 
terug zou keren naar de Vader.                                                                                                        
Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het 
uiterste gaan.                                                                                                                                                    
Jezus en zijn leerlingen hielden maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon 
Iskariot, ertoe aangezet, Jezus te verraden.                                                                                                       
Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer 
naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op.                                                                               
Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon 
de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af  met de doek die hij omgeslagen had. 



Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus 
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het begrijpen.’  ‘ O, nee,’ zei 
Petrus, ‘mijn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, 
kun je niet bij mij horen, ‘ antwoordde hij. ‘Heer, dan niet alleen mij  voeten, maar ook mijn 
handen en mijn hoofd!’                                                                                                                                          
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft, hoeft alleen maar zijn voeten te wassen, hij is helemaal rein. 
Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal.’                                                                                                   
Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn 
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij.                           
Jullie zeggen altijd ‘meester en Heer’ tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer 
en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een 
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.  

Lied: Erbarme dich 

https://youtu.be/oVOIhttps://youtu.be/oVOIsv6EOGIsv6EOGI 

Erbarme dich,                                                                                                                                                               
Mein Gott,                                                                                                                                                          
Um meiner Zähren willen!                                                                                                                                                     
Schauhe hier,                                                                                                                                                                                   
Herz und Auge weint für dir                                                                                              
Bitterlich 

Tafelgebed 

Wij willen vanavond met Jezus brood delen, 
en mee de weg gaan met Hem. 
We hebben gehoord hoe men plannen smeedt 
om onze Meester uit de weg te ruimen. 
Onmacht leeft er in ons 
omdat wij Hem soms hebben ontgoocheld 
Hem niet zijn gevolgd. 
Kom ons tegemoet met Uw ontferming. 
waar wij niet altijd trouw zijn gebleven aan Uw voorbeeld. 

Breken en delen  
is je brood aanbrengen aan de tafel van hen die hongerig zijn. 
Breken en delen  
is geven van wat wij teveel hebben  
is gastvrijheid bieden aan de vreemdeling 
een thuis zijn voor wie op de vlucht is. 
Kom ons tegemoet met Uw ontferming 
waar wij geen oog en hart hadden voor onze naaste ‘naaste’. 

Vanavond zitten wij hier samen rond de tafel, 
als één gemeenschap en we denken 
aan ons gezin, familie, de eenzamen, de zieken, 
ons werk, onze buren. 

We denken aan de eenzaamheid en de angst van de mensen in Oekraïne in de oorlog, in de 
schuilkelders, aan het front.                                                                                                                                    
We bidden voor de wereldleiders dat ze elkaar ontmoeten en tot vrede en verzoening komen.  
Wij worden uitgenodigd 
om barmhartig en vergevingsgezind te zijn  

https://youtu.be/oVOIsv6EOGI


tegenover elkaar. 
Kom ons tegemoet                                                                                                                                              
waar onze inzet, tijd en dienstbaarheid begrensd was. 

Gebed over de gaven 

Eeuwige, God, 
vandaag vieren we in het bijzonder de gave van uw Zoon. 
We herdenken hoe Hij uit liefde 
voor zijn vrienden zichzelf  weggaf, 
als brood. 
Voedsel wil Hij ook voor ons zijn. 
We willen U daarvoor danken. 
Ontvang dan dit brood en deze wijn 
als teken van onze verbondenheid met Jezus. 
Mogen we zo gesterkt worden  
om vanuit liefde te leven, altijd en overal. 
Amen.  

Lied : Hij brak het brood                                                                                                                           
Hij brak het brood                                                                                                                             
en nam zijn dood                                                                                                                                               
in eigen hand,                                                                                                                                                
Hij gaf  de wijn,                                                                                                                                              
zijn stervenspijn,                                                                                                                                        
ons in de hand. 

Nu gaat zijn dood 
als levensbrood 
van hand tot hand: 
zijn stervenspijn 
wordt vreugdewijn 
in ieders hand. 
  
Leven en dood 
zijn wijn en brood 
in onze hand: 
zo zal voortaan 
de dood een gaan 
ten leven zijn. 
Samen breken en delen we brood en wijn.  

Afsluitend gebed 
Oneindige goede God, gebroken en gedeeld laat Jezus zien wie Hij in wezen is. 
Geef  dat wij elkaar tot voorbeeld zijn in dienstbaarheid, gegeven. 
Dit vragen wij U voor nu en altijd. 
Amen.  

Voorbeden met acclamatie  
Lied: Bless the Lord my soul 



 

Vredeswens 

Vanuit de kracht die we in het delen van Jezus mochten ervaren willen we nu naar elkaar toe gaan. 
In die kracht van Jezus schuilt de diepe vrede van verbondenheid met God en met mensen. 
Willen we aan elkaar een teken geven dat we die kracht tot vrede willen delen met elkaar, naar 
Zijn voorbeeld. 
De vrede van de Heer zij met ons allen.  

Slotlied: Bin ich gleich von dir gewichen 

https://youtu.be/8_42iiPKfYo 

Bin ich gleich von dir gewichen,                                                                                                                          
Stell ich mich doch wieder ein;                                                                                                                                
Hat uns doch dein Sohn verglichen                                                                                                                                               
Durch sein’ Angst und Todespein.                                                                                                                                                        
Ich verleuchene nicht die Schuld;                                                                                                                                      
Aber deine Gnad un Huld                                                                                                                                                                
Ist viel grösser als die Sünde,                                                                                                                                                                             
Die ich stets in mir befinde.     In stilte gaan we huiswaarts. 

https://youtu.be/8_42iiPKfYo

