Woorddienst 26 juni 2022 Bouwen aan vrede

Welkom en mededelingen
Openingsgebed: allen

Onnoembare, wij erkennen U als schepper

van een bonte variatie van mensen.

Wij danken U dat U ons toegerust hebt

om die verschillen in liefde vruchtbaar te maken.
Zendt Uw Geest om ons daartoe te inspireren .

Lied 64: Laudate omnes gentes

1e lezing: Psalm 72

Geef uw wijsheid , God, aan de koning.

leg uw koninkrijk in zijn handen,

dat hij een herder mag zijn voor uw mensen,
voor uw arm volk een rechtvaardige rechter.
Dan dragen de bergen schoven van vrede

en de heuvels een oogst van gerechtigheid.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
recht doen aan de minsten der zijnen,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven
onvergankelijk, zoals de zon,

zoals de maan, van geslacht op geslacht.

Zoals de regen daalt op het veld,

zoals de dauw die de aarde drenkt,

zo zal hij komen, en in die dagen

zullen trouw en gerechtigheid bloeien,

zal er vrede in overvloed zijn,

totdat het licht van de maan wordt gedoofd.

Hij zal heersen van zee tot zee,

van de grote Rivier tot het einde der aarde.
Vreemde volkeren dwingt hij op de knieén,
al zijn vijanden bijten in het stof.

Verre koningen, verre kusten

bieden hem hun geschenken aan.
Rijke vorsten, de rijkste landen
leggen hun schatten voor hem neer-



eens zullen alle groten der aarde
en alle volkeren knielen voor hem.

Hij zal de redder zijn van de arme,

een vriend voor hem die niemand heeft.
Voor kleine mensen is hij bereikbaar,

de rechtelozen geeft hij hoop.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen,

hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Zij zullen leven, een gouden tijd,

hem dag aan dag gelukkig prijzen

en bidden dat het zo blijven mag:

een vloed van koren, golvende velden,
bomen vol vruchten, hoog op de bergen-
een stad rijst op uit een zee van groen.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,

zolang de zon staat aan de hemel.

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot mens.

Huub Oosterhuis, Michel van der Plas, Pius Drijvers

Lied: Keer U om, naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar. 2 keer.

2¢ Lezing: ledere stap is vrede

Elke ochtend als we wakker worden, hebben we weer 24 splinternieuwe uren om te leven. Wat een

kostbaar geschenk.

Het ligt in ons vermogen zo te leven dat deze 24 uur onszelf en anderen vrede, vreugde en geluk
brengen. Vrede is hier en nu te vinden in alles wat we vinden, in alles wat we zien en doen. De vraag

is alleen; zijn we er mee in contact?

Verlichting, vrede en vreugde kunnen ons niet door de ander geschonken worden. De bron zit in
onszelf. Als we diep in het heden graven, kunnen we water vinden.

Om werkelijk te leven moeten we terugkeren naar het nu. Het voertuig dat ons naar het heden

terugbrengt is onze bewuste ademhaling.
Thich Nhah Hahn

Stilte

Uitwisseling

Stilte

Lied 92: Sjalom



Voorbeden:
Acclamatie hierbij : Veni Sante Spiritus (een regel herhalen).
Collecte: Artsen zonder grenzen Amsterdam
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Het Aramees Onze vader,( bidden wij samen)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

ik geef U een naam,

opdat ik U een plaats kan geven

in mijn leven

Bundel Uw licht in mij- maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,

die ons vastbinden aan het verleden,

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Want uit U wordt de alwerkzame wil geboren,

de levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait,

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Lied: Zegenbede: De levende zegene.

Slotlied  Vrede voor jou

8e sacrament



