
￼ Oecumenische	Basisgroep	Venray


Zondag	23	oktober	2022


Schuldvraag	of	visioen?


Welkom	en	mededelingen.	


Inleiding:	


Wij	leven	in	een	onrustige	tijd,	waarin	veel	in	beweging	is.	Misschien	meer	
dan	ons	lief	is.	Want	door	Corona,	en	de	Stikstofcrisis	kan	er	veel	voor	ons	
veranderen.	Bovendien	zal	de	druk	op	Europa,	vanwege	de	oorlog	in	de	
Oekraïne,	voorlopig	nog	wel	aan	houden,	met	alle	consequenties	van	dien	
voor	ons.	 
Wij	kunnen	daar	niet	veel	aan	veranderen.	Maar	wij	kunnen	wél	laten	horen	
waar	wij	voor	staan	en	wat	voor	toekomst	wij	willen,	voor	anderen,	voor	
onszelf,	voor	onze	kinderen.	 
In	de	dienst	van	twee	weken	geleden	hebben	we	nagedacht	over	het	
spanningsveld	tussen	verstand	en	gevoel;	tussen	regelgeving	en	emotie;	
tussen	Recht	en	rechtvaardigheid.	Als	in	dat	spanningsveld	de	schuldvraag	op	
tafel	komt,	verdwijnt	vaak	het	visioen	voor	een	betere	toekomst	met	eerbied	
voor	de	schepping,	gedragen	door	liefde	voor	de	natuur.	En	waar	het	visioen	
ontbreekt	verwildert	de	samenleving	(D.Solle)


Kruisteken.	


Beginnen	we	met	het	kruisteken.		 
We	verbinden	ons	met	datgene	dat	ons	te	boven	gaat,	 
datgene	dat	ons	draagt,	 
en	de	wereld	om	ons	heen.	 
In	de	naam	van	de	Vader,	Zoon	en	Heilige	Geest.


Ontsteken	van	het	licht. 
We	ontsteken	het	licht 
dat	de	duisternis	en	de	angst	verdrijft 
en	het	vergezicht	van	vrede	voor	ons	opent.




Lied	:	Psalm1	vrij:		“Goed	is	dat	je	niet	doet	wat	slecht	is.” 
 
Eerste	lezing:	uit	Trouw,		9	juli	2022,		Column	‘Framing’	door	Hans	de	Bruijn 
 
Allang-kunnen-weten	tegenover	allang-mee-bezig-zijn	


In	de	discussie	over	stikstof	komt	het	woord	‘allang’	regelmatig	voorbij.	De	
boeren	hadden	‘allang’	kunnen	weten	dat	er	een	stikstofprobleem	is	en	dat	er	
harde	maatregelen	noodzakelijk	zijn,	zegt	iemand. 
Of:	kabinetten	wisten	‘allang’	dat	dit	probleem	ontstond	maar	we	hebben	
verzuimd	door	te	pakken.	En	dan	ontkomen	we	niet	aan	harde	maatregelen,	
is	de	analyse	van	een	kamerlid.	Wat	is	de	kracht	van	dat	‘allang’-frame? 
Het	is	absoluut	waar.	Iedereen	had	allang	kunnen	weten	dat	de	problemen	
met	stikstof	–	en	andere	problemen	in	de	agrarische	sector	–	op	een	gegeven	
moment	te	groot	zouden	worden. 
Het	is	ook	een	beetje	een	bliksemafleider.	Als	je	zegt	dat	boeren	of	kabinetten	
het	allang	hadden	kunnen	weten,	leidt	dat	ook	af	van	de	problemen	van	het	
hier	en	nu.	Het	leidt	af	van	de	pijnlijke	gevolgen	van	het	stikstofbeleid 
Als	er	veel	ellende	is,	willen	we	een	schuldige	zien	–	en	je	kunt	het	allang-
frame	gebruiken	voor	de	schuldvraag.	De	boeren	zijn	niet	schuldig	aan	de	
huidige	problemen.	Bestuurders	zijn	dat;	de	boeren	zijn	slachtoffer. 
Het	frame	heeft	ook	een	risico.	Je	kunt	dat	allang-frame	makkelijk	kopiëren.	
Er	is	al	zoveel	gedaan,	zegt	een	boer	–	er	is	minder	melkvee,	er	zijn	minder	
varkens	dan	twintig	jaar	geleden,	Nederlandse	boeren	lopen	voorop	in	de	
Europese	Unie.	Daar	hoor	je	nooit	iemand	over. 
En	zo	ontstaat	een	welles-nietesdebat:	‘allang-kunnen-weten’	tegenover	
‘allang-mee-bezig’.


Lied	8:	Blijf	niet	staren.	(2x)


Tweede	lezing.	Marcus	11:12-15	en	Marcus	11:20-27


De	onvruchtbare	vijgenboom


Toen	ze	de	volgende	morgen	weer	uit	Betanië	weggingen,	had	Jezus	honger.	
In	de	verte	zag	hij	een	vijgenboom	in	blad	staan	en	hij	ging	kijken	of	hij	wat	
vijgen	kan	vinden.	Maar	toen	hij	bij	de	boom	kwam,	zag	hij	niets	dan	
bladeren,	want	voor	vijgen	was	het	de	tijd	nog	niet.	‘Geen	mens	zal	van	jou	
ooit	nog	vijgen	eten!’	zei	hij	tegen	de	vijgenboom.	Zijn	leerlingen	hoorden	
hem	dat	zeggen. 
De	volgende	morgen	kwamen	ze	weer	langs	die	vijgenboom	en	ze	zagen	dat	
hij	verdord	was	tot	op	de	wortel.	Petrus	moest	denken	aan	wat	Jezus	tegen	de	



vijgenboom	gezegd	had.	‘Kijk,	rabbi,’	zei	hij,	‘de	vijgenboom	die	U	vervloekt	
hebt,	is	helemaal	verdord,’ 
‘Ik	verzeker	jullie,’	antwoordde	Jezus	hun,	‘als	je	God	vertrouwt,	kun	je	tegen	
die	berg	daar	zeggen:	Ga	omhoog	en	stort	je	in	de	zee.	En	je	krijgt	het	gedaan,	
als	je	niet	bij	jezelf	twijfelt	maar	gelooft	dat	gebeuren	zal	wat	wat	je	zegt.	
Daarom	zeg	ik	jullie:	bij	alles	waar	je	in	je	gebed	om	vraagt,	moet	je	geloven	
dat	je	het	al	gekregen	hebt	en	dan	krijg	je	het	ook.	En	als	jullie	staan	te	bidden	
en	je	hebt	wat	tegen	iemand,	vergeef	het	hem	dan;	dan	zal	je	Vader	in	de	
hemel	je	fouten	ook	vergeven.	Maar	als	jullie	anderen	niet	vergeven,	zal	je	
Vader	in	de	hemel	je	fouten	ook	niet	vergeven.’


Overweging	door	Henk	Baars.


Moment	van	stilte


Lied	40:	Het	brood	in	de	aarde	gevonden.


Klaar	maken	van	de	tafel.


Tafelgebed


Eeuwig	Mysterie, 
die	wij	aanmerken	als	Bron	van	alle	zijn, 
wij	danken	u	hartgrondig	dat	wij 
-	al	is	het	maar	tijdelijk	- 
deel	mogen	nemen	aan	het	Leven.


Het	leven	dat	door	ons	eigen	doen	wordt	belaagd 
waardoor	we	onzeker	en	angstig	zijn	geworden. 
Geef	dat	wij	toegerust	zijn 
een	creatieve	rol	te	vervullen	 
om	het	evenwicht	tussen	recht	en	rechtvaardigheid 
te	behouden	en	te	herstellen,	 
zoals	Jezus	ons	dat	heeft	uitgelegd, 
in	diepe	verbondenheid	met	zijn	Vader.	


Wij	danken	u	voor	het	sprekend	voorbeeld 
van	de	mens	Jezus	van	Nazareth. 
Die	zó	vervuld	was	van	uw	Geest	 
dat	hij	uw	zoon	genoemd	werd. 
Hij	deed	ons	voor	wat	het	is 
om	in	dankbaar	respect 
van	alles	te	genieten. 



Hij	leerde	ons	ook	uitdrukkelijk 
om	niet	te	heersen,	maar	te	dienen.


Zo	nam	hij	brood	en	wijn	ter	hand, 
vruchten	van	de	samenwerking 
tussen	mens	en	aarde, 
hij	deelde	het	uit	met	de	woorden: 
hier	leef	ik	van,	dit	ben	ik,	zo	leef	ik	verder. 
Blijft	dit	herhalen	als	een	eeuwig	verbond 
tussen	ons	mensen	en	deze	wereld.”	


Delen	van	brood	en	wijn


Het	onze	Vader	


Lied	79:	Maak	alles	nieuw.


Voorbeden:	 
Voor	elke	intentie	branden	we	een	kaarsje,	afgewisseld	met


Lied	38:	Heer	ontferm	u	


Collecte:	Franciscaner	Stichting	inzake	fondswerving.	
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Dit	fonds	is	wereldwijd	gericht	tegen	armoede	en	helpt	door	onderwijs	en	
ontwikkeling.	


Zegenbede: 
 
Lied	20.


Slotlied:	lied	21		Een	land	om	van	te	dromen.	


Het	8e	sacrament:	tijd	voor	koffie.	


