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OECUMENISCHE	BASISGROEP	VENRAY	E.O.


Viering	22	januari		2023


Doe	Goed	Zoek	Recht


￼ 


Welkom	


Mededelingen


Inleiding	op	het	thema.	


Ontsteken	van	de	lichten	


Opening	


Wij	maken	het	kruisteken	als	symbool	van	verbondenheid


Openingsgebed:	(Wij	bidden	samen)	


Eeuwige,	Gij	die	gezegd	hebt


waar	mensen	in	mijn	Naam	aanwezig	zijn


ben	Ik	in	hun	midden


Wij	vragen	U


Zegen	vandaag	


onze	gedachten	en	woorden


Amen	




Lied	39:	Herschep	ons	hart


1ste	Lezing:	Marcus	3.	1--	7


Hij	ging	weer	de	synagoge	binnen.	Daar	was	een	man	met	een	verstijfde	hand.	Zij	hielden	
hem	scherp	in	het	oog	om	te	zien	of	hij	dei	man	op	sabbat	zou	genezen;	dan	konden	zij	een	
aanklacht	tegen	hem	indienen.	‘Kom	in	het	midden	staan	‘	zei	Jezus	tegen	de	man	met	de	
verstijfde	hand.	Toen	vroeg	hij	de	aanwezigen:	‘Mag	men	op	sabbat	op	sabbat	goed	doen	of	
moet	men	dat	laten?	Mag	men	op	sabbat	iemands	leven	redden	of	moet	men	hem	laten	
sterven?’	Maar	zij	hielden	hun	mond.	Jezus	was	kwaad	toen	hij	de	kring	rondkeek,	maar	
tegelijk	was	hij	verdrietig	over	hun	verblinding.	‘Steek	uw	hand	uit.’	Beval	hij	de	man.	Hij	stak	
zijn	hand	uit	en	zijn	hand	werd	weer	goed.	Onmiddellijk	verlieten	de	Farizeeërs	de	synagoge	
en	maakten	met	de	aanhangers	van	de	partij	van	Herodes	plannen	om	hem	uit	de	weg	te	
ruimen.	


Lied	1:	Acht	Zaligheden	


2de	Lezing:		Uit	de	Encycliek	Fratelli	tutti.


Authentieke	sociale	dialoog	veronderstelt	het	vermogen	het	standpunt	van	de	ander	te	
respecteren	en	de	mogelijkheid	te	accepteren	dat	dit	legitieme	overtuigingen	of	belangen	
bevat.	Vanuit	zijn	overtuiging	heeft	de	ander	iets	te	geven	en	het	is	wenselijk	dat	hij	zijn	
standpunt	verdiept	en	uiteen	zet,	zodat	het	publieke	debat	nog	complexer	wordt.	Wanneer	
een	persoon	of	een	groep	consequent	is	in	wat	hij	denkt,	stevig	vast	houdt	aan	waarden	en	
overtuigingen	en	een	denken	ontwikkelt,	dan	zal	dit	op	een	of	andere	manier	de	
samenleving	ten	goede	komen,	maar	dit	gebeurd	alleen	daadwerkelijk	in	de	mate	waarin	die	
ontwikkeling	plaatsvindt	in	dialoog	en	openheid	naar	anderen.	Immers	“in	de	ware	geest	van	
de	dialoog	wordt	het	vermogen	gevoed	om	de	betekenis	te	begrijpen	van	wat	de	ander	zegt	
en	doet,	ook	als	men	als	men	het	niet	kan	aannemen	als	eigen	overtuiging.	Zo	wordt	het	
mogelijk	eerlijk	te	zijn,	niet	datgene	te	verbergen	waarin	wij	geloven,	zonder	ophouden	de	
dialoog	aan	te	gaan,	contactpunten	te	zoeken	en	vooral	samen	te	werken	en	ons	in	te	zetten”		


Lied	17:	Door	de	wereld	gaat	een	woord.


Overweging


Wij	luisteren	naar:	Psalm	1:	Goed	is	dat	je	niet	doet	wat	slecht	is	


Tafelgebed


Eeuwige,	door	wie	wij	ons	erkend,	


aanvaard	en	eindeloos	geliefd	weten	


wij	danken	u	dat	wij	Jezus	van	Nazareth	ten	voorbeeld	gekregen	hebben.	


Hij	leerde	ons		oog	te	hebben	door	de	noden	van	de	medemens	en	ons	niet	te	verschuilen	
achter	wetten	en	regels.	


Dat	goed	doen	betekent	niet	doen	wat	slecht	is.	




Ter	nagedachtenis	aan	deze	Jezus	


die	met	zijn	apostelen	aanzat	aan	in	het	laatste	avondmaal	


delen	wij	ook	nu	brood	en	wijn	met	elkaar.


Tijdens	het	delen	van	brood	en	wijn		zingen	wij	zacht;


Lied	48:	Hij	brak	het	brood


Collecte:	Voedselbank,	IBAN	NL09	RABO	0116520949	t.n.v.	Stichting	Voedselbank	Venray.	

Voorbeden:	Afgewisseld	door	Ubi	caritas￼ 


Lied	79:	Onze	Vader	in	de	hemel,	maak	alles	nieuw


M	is	mannen,	Vr	is	vrouwen,	A	is	allen


M:	Onze	vader	in	de	hemel.															A:	Maak	alles	nieuw


Vr:	Geef	uw	naam	aan	deze	wereld.	A:	Maak	alles	nieuw


M:	Breng	uw	Koninkrijk	tot	leven.					A:	Maak	alles	nieuw


Vr:	Wees	de	hemel	wees	de	aarde.			A:	Maar	alles	nieuw


M:	Geef	het	brood	in	onze	dagen.				A:	Maak	alles	nieuw


Vr:	En	vergeef	ons	onze	schulden.				A:	Maak	alles	nieuw


M:	Laat	ook	ons	elkaar	vergeven.						A:	Maak	alles	nieuw


Vr:	God	verlos	ons	van	het	kwade.	 A:	Maak	alles	nieuw	


Zegenbede	lied	20:	De	levende	zegene	en	behoede	u.


Lied	61:	Laat	elk	Talent	 


Het	8ste	Sacrament Wij	ontmoeten	elkaar


																																																					


