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Om	liefde	gaan	wij	een	leven	 
-	Over	liefde	en	vriendschap	-


￼ 


																																																							Hooglied	Salvador	Dali


Niet	zozeer	de	aardse	liefde	tussen	man	en	vrouw,	maar	de	vergeestelijkte	liefde	tussen	God	en	de	
mens.	We	zien	de	bruidegom	zijn	bruid	vereren,	omgeven	door	een	hemelse	gloed.




Woord	van	welkom 
Mededelingen	 
Kruisteken	als	symbool	van	verbondenheid 
Ontsteken	van	de	kaarsen 
Inleiding	 
Lied	73:	Niemand	leeft	voor	zichzelf


1e	Lezing:	Hooglied	8,	6-7 
Draag	mij	als	een	zegel	op	uw	hart,	als	een	zegel	aan	uw	arm: 
want	sterk	als	de	dood	is	de	liefde,	met	de	onverbiddelijkheid	van	het	dodenrijk	sluit	zij	ieder	
ander	buiten.		 
Haar	vonken	zijn	bliksemschichten,	vlammen	van	Jahwe. 
Geen	stortvloed	van	water	kan	de	liefde	blussen,	geen	rivier	spoelt	haar	weg.	 
Al	bood	iemand	al	wat	hij	bezit	voor	de	liefde,	met	verachting	zou	men	hem	afwijzen.


Inleidende	tekst	


We	luisteren	naar	het	lied:	 
Naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen 
																									t:	Huub	Oosterhuis;	m:	Antoine	Oomen





Naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen. 
Die	beweegt	de	zon	en	alle	sterren, 
naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen, 
ziet	de	mensenkinderen	al	van	verre,


zoekt	hen	op	in	hun	bezeten	dromen, 
wekt	hun	rede	weer,	hervindt	hun	namen, 
temt	de	stromen	van	hun	vergezichten, 
sluit	de	deur	toe	achter	hun	verleden.


Naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen. 
Die	ons	geeft	nieuw	licht	in	onze	ogen, 
ons	doet	hopen	dat	nog	nooit	geziene: 
nieuwe	aarde	op	de	vloed	heroverd.


Die	in	diepe	zinverloren	nachten 
schenkt	een	uur	van	waarheid	en	genade: 
hakt	bronaders	in	de	rotswand	open, 
plant	een	eikenwoud	op	woeste	hoogten.


Levend	woord	dat	nooit	ons	zal	ontbreken 
aller	mensen	naam	en	zielsbeminde,	2	x 
naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen 
die	beweegt	de	zon	en	alle	sterren.	2	x


Naamloos	schooiert	liefde	langs	de	wegen 
maar	vindt	in	mensen	rust	en	duur, 
naakt	en	veilig,	wij	die	nog	leeg	zijn 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en	ongenadig,	halve	waarheid, 
kilte	schemer,	kreupel	vuur: 
Liefde,	neem	ons	één	uur, 
dat	wij	ontvangen,	weten.	2	x


2e	Lezing:	1	Kor.	13		 
Al	spreek	ik	de	taal	van	mensen	en	engelen:	als	ik	de	liefde	niet	heb,	ben	ik	niets	meer	dan	
een	galmende	gong	of	een	rinkelende	bel. 
Al	kan	ik	voorspellen	als	een	profeet	en	ken	ik	al	Gods	geheimen	en	weet	ik	alles	wat	er	te	
weten	valt	en	heb	ik	het	volmaakte	geloof	dat	bergen	verzet:	Als	ik	de	liefde	niet	heb	ben	ik	
niets.	De	liefde	is		vriendelijk,	geduldig	en	niet	jaloers.	De	liefde	vervalt	niet	in	stoer	doen	en	
doet	niets	voor	het	zicht	van	de	ander.	Ze	is	niet	grof	en	handelt	niet	uit	eigenbelang,	ze	laat	
zich	niet	kwaad	maken	en	rekent	de	schuld	van	de	ander	niet	aan. 
Die	liefde	verheugt	zich	niet	over	onrecht,	maar	vindt	haar	vreugde	in	waarheid.	Ze	geeft	het	
nooit	op:	ze	blijft	geloven,	hopen	en	volharden.	Ze	liefde	houdt	nooit	op	van	bestaan. 
Het	voorspellen	van	profetische	boodschappen	zal	stoppen. 
Het	spreken	in	allerlei	talen	met	de	mooiste	woorden,	het	zal	verstommen. 
Ook	aan	kennis	en	wetenschap	komt	een	einde. 
Want	we	zijn	beperkt	in	wat	we	weten	of	kunnen	voorspellen.	Het	is	stukwerk. 
Maar	wanneer	het	volmaakte	komt,	heeft	het	stukwerk	afgedaan. 
Toen	ik	een	kind	was,	sprak	ik	als	een	kind,	dacht	ik	als	een	kind	en	redeneerde	ik	als	een	
kind.	Nu	ik	volwassen	ben,	heb	ik	het	kinderlijke	achter	mij	gelaten. 
Nu	kijken	we	nog	in	een	spiegel,	we	zien	raadselachtige	dingen,	maar	straks	zien	we	van	
aangezicht	tot	aangezicht.	Nu	is	mijn	kennis	beperkt,	maar	dan	zal	ik	weten	en	zien	zoals	God	
mij	kent.	Intussen	blijven	deze	drie	bestaan:	geloof,	hoop	en	liefde. 

																																													Zo’n	vriend																											(H.Oosterhuis) 
Een	vriend	gaat	door	het	holst	van	de	nacht, 

er	is	een	vriend	gekomen	onverwacht 
met	honger	in	zijn	buik.


Hij	klopt	aan	bij	zijn	vriend,	ze	slapen	al. 
Wat	stoor	je	ons	lang	na	de	avondval	- 

je	had	geen	brood	in	huis? 
Een	vriend	van	jou	kwam	langs	met	lege	buik? 

goed	dan


Hij	doet	de	deur	al	van	het	slot.

Zo’n	vriend	is	God.


Gesprek:		 Wat	betekent	vriendschap/	partnerschap	in	je	leven?


Hoe	onderhoud	je	vriendschappen?


Vrienden	voor	het	leven?


Heb	je	onuitwisbare	herinneringen	aan	een	geliefde?


Gedachte:	




Liefde	heeft	iets	goeds	en	dat	heeft	een	reden.	 
Dat	heeft	te	maken	met	de	bron. 
We	zijn	door	een	kracht	van	liefde	gemaakt.	 
En	onze	levens	waren	en	zijn	bedoeld	om	in	die	liefde	geleefd	te	worden.	 
Daarom	zijn	wij	hier. 
De	uiteindelijke	bron	van	liefde	is	God	zelf:	de	bron	van	al	onze	levens.


We	luisteren	naar	het	lied:	Om	liefde 
																																																																		t.	H.	Oosterhuis	/	m.	L.	Löwenthal


￼ 																																									


Om	liefde	gaan	wij	een	leven 
zeilen	wij	over	de	zee	vliegen	langs	de	hemel; 
om	liefde	gaan	wij	een	leven	met	licht	en	met	donker	mee. 
Vogeltje	van	de	bergen	wat	zwoeg	je	dapper	voort? 
wat	ik	uit	de	bergen	van	liefde	heb	gehoord.


Om	liefde	gaan	wij	een	leven 
graven	diep	in	de	nacht,	kruipen	onder	de	hemel; 
Om	liefde	gaan	wij	een	leven	om	weten	en	stille	kracht 
Mensje,	één	van	de	velen	waar	snelt	je	voetstap	heen? 
Waar	is	te	vinden	dat	ene,	daar	snellen	mij	voeten	heen.


Om	liefde	gaan	wij	een	leven, 
sterven	wij	dood	na	dood,	wagen	de	verste	wegen; 
om	jou	op	hoop	van	zegen,	mijn	liefde	mijn	reisgenoot. 
Dalen	van	zwarte	aarde,	bergen	van	hemels	blauw, 
om	alles	ga	ik	dit	leven	om	alles	of	niets	met	jou.


Lied	98:	Ubi	caritas	Voorbeden	 

Lied	79:	Onze	Vader	


	


Zegenbede	lied	20:	De	levende	zegene	en	behoede	u.


Slotlied:	Claudia	de	Breij,	Mag	Ik	Dan	Bij	Jou 
https://www.youtube.com/watch?v=o5uvsEs79hM
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Als	de	oorlog	komt	en	als	ik	dan	moet	schuilen 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	er	een	clubje	komt	waar	ik	niet	bij	wil	horen 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	er	een	regel	komt	waar	ik	niet	aan	voldoen	kan 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
En	als	ik	iets	moet	zijn	wat	ik	nooit	geweest	ben 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
 
Refrein: 
Mag	ik	dan	bij	jou	schuilen	als	het	nergens	anders	kan? 
En	als	ik	moet	huilen	droog	jij	m’n	tranen	dan? 
Want	als	ik	bij	jou	mag	mag	jij	altijd	bij	mij 
Kom	wanneer	je	wilt	ik	hou	een	kamer	voor	je	vrij.


 
Als	het	onweer	komt	en	als	ik	dan	bang	ben 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	de	avond	valt	en	’t	is	mij	te	donker 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	de	lente	komt	en	als	ik	dan	verliefd	ben 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	de	liefde	komt	en	ik	weet	het	zeker 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
 
Refrein


Als	het	einde	komt	en	als	ik	dan	bang	ben 
Mag	ik	dan	bij	jou? 
Als	het	einde	komt	en	als	ik	dan	alleen	ben 
Mag	ik	dan	bij	jou?


Tot	slot


Collecte:		IBAN: NL56RABO0166366366 t.n.v. Stichting War Child	


Koffie


Valentijnsdag	14	februari	2023.


Wat	is	de	oorsprong	van	Valentijnsdag?




Sommige	onderzoekers	vermoeden	dat	de	viering	voortkomt	uit	een	oud-romeins	feest	toen	februari	
de	laatste	maand	van	het	jaar	was.	Een	feest	ter	ere	van	Lupercus,	de	god	van	de	vruchtbaarheid.	
Men	offerde	geiten	en	honden.	De	mannen	zwaaiden	met	geitenhuiden	boven	hun	akkers	en	
vrouwen	om	de	vruchtbaarheid	voor	het	komend	jaar	te	bevorderen.	Een	ander	onderdeel	van	het	
feest	was	het	trekken	van	naamkaartjes	van	de	vrouwen	uit	een	grote	pot.	Alle	ongetrouwde	mannen	
trokken	een	naamkaartje	en	leefden	een	jaar	met	die	vrouw.


Paus	Gelasius	I	schafte	dit	feest	aan	het	eind	van	de	vijfde	eeuw	af,	omdat	het	heidens	was.	Het	werd	
vervangen	door	Maria-Lichtmis	op	2	februari	en	de	14e	werd	Valentijns-gedenkdag.	

Maar	wie	was	Valentijn?		Valentijn	was	een	opstandige	priester	uit	Rome	in	de	3e	eeuw.	Keizer	
Claudius	verbood	jonge	mannen	om	te	trouwen,	omdat	jonge,	ongetrouwde	mannen	betere	soldaten	
waren.	Valentijn	zag	dat	anders	en	hij	trouwde	jonge	stellen	in	het	geheim.	Valentijns	wangedrag	
werd	ontdekt,	de	keizer	liet	hem	onthoofden.	Na	zijn	dood	werd	hij	echter	heilig	verklaard.


Lang	werd	de	gedenkdag	van	Valentijn	door	de	kerk	herdacht.	Tot	1969.	Toen	werd	hij	van	de	
liturgische	kalender	geschrapt,	omdat	de	kerkgeleerden	vonden	dat	er	te	weinig	historische	
informatie	over	Valentijn	bestond;	bovendien	waren	er	wel	zeker	twee	gemartelde		heilige	
Valentijnen	in	de	kerkelijke	kronieken	te	vinden.		


Maar	intussen	bestond	er	met	name	in	het	Engelse	taalgebied	vanaf	de	renaissance	een	gebruik	om	
Valentijnskaarten	en	-brieven	uit	te	wisselen.				In	de	Victoriaanse	tijd		groeide	dit	uit	tot	een	
commerciële	onderneming.	Tegenwoordig	is	het	een	belangrijke	dag	voor	de	handel:	snoep	en	
chocola	worden	geschonken	en	het	is	een	van	de	drukste	dagen	voor	bloemisten….


Een	oud	vruchtbaarheidsfeest		kan	blijkbaar	ook	zonder	erkende	heilige	Valentijn	vreugde	bieden	aan	
vrienden	en	geliefden.



