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Halleluja	

Je	gedragen	weten	

Halleluja	

Viering	11	juni		2023	

	 	

Welkom		

Mededelingen	

Inleiding	op	het	thema.		

De	taal	van	religie	is	zingevingstaal.	Door	religieuze	ervaring	te	verbinden	met	zingeving	kan	religie	
aan	verstaanbaarheid	winnen	–	zowel	voor	religieuze	mensen	als	ook	voor	degenen	die	zichzelf	als	



ongelovige	beschouwen.	Geloof	is	immers	geen	voorwaarde	om	religieuze	taal	te	begrijpen.	
Voorwaarde	is	daarin	het	verlangen	naar	zin	te	herkennen.			

Het	lied	dat	de	basis	is	van	deze	viering	is	het	lied	Hallelujah.	
Een	bekend	lied	dat	mogelijk	wel	door	200	verschillende	mensen	gezongen	is,	met	teksten	van	
verschillende	grooPes.	We	laten	er	in	deze	viering	twee	uitvoeringen	van	horen.	Die	van	Leonard	
Cohen	en	Jeff	Buckley.	

Ontsteken	van	de	lichten		

Lied	9:		De	geest	van	God	waait	als	een	wind	
		
Lied:						Hallelujah	van	Leonard	Cohen												(Link	kopiëren	en	in	de	browser	plakken)

https://www.youtube.com/watch?v=ttEMYvpoR-k
 

Lezing	1:	2	Samuël	11	David	pleegt	overspel	met	Batseba.

Bij	het	aanbreken	van	het	voorjaar,	de	Ujd	waarop	koningen	gewoonlijk	ten	oorlog	trekken,	stuurde	
David	heel	Israël	erop	uit	om	onder	leiding	van	Joab	en	zijn	officieren.	Ze	zaaiden	dood	en	verderf	
onder	de	Ammonieten	en	sloegen	het	beleg	om	Rabba.	Zelf	bleef	David	in	
Jerusalem.																																																						
Op	een	keer,	het	liep	tegen	de	avond,	stond	David	op	van	zijn	rustbed	voor	een	wandeling	op	het	
dakterras	van	zijn	paleis.	Vanaf	het	dakterras	zag	hij	een	vrouw	die	aan	het	baden	was	en	die	vrouw	
was	heel	mooi.	Hij	liet	uitzoeken	wie	die	vrouw	was	en	kreeg	te	horen:	“Het	is	Batseba,	de	dochter	
van	Eliam	en	de	vrouw	van	de	Hethiet	Uria.	Door	enkele	hof	dienaren	liet	hij	haar	halen	en	toe	ze	bij	
hem	gekomen	was,	sliep	hij	bij	haar,	terwijl	ze	pas	ongesteld	was	geweest.	Ze	werd	zwanger	en	stelde	
David	daarvan	in	kennis.	Daarop	liet	David	aan	Joab	het	bevel	overbrengen	hem	de	Hethiet	Uria	te	
sturen	en	Jacob	volgde	het	bevel	op.			Toen	Uria	bij	hem	gekomen	was,	vroeg	David	hem	hoe	met	
Joab	en	de	soldaten	ging	en	of	de	oorlog	voorspoedig	verliep.	…..	De	volgende	morgen	schreef	David	
een	brief	aan	Joab	en	liet	die	door	Uria	bezorgen.	De	inhoud	van	de	brief	luide:	Zet	Uria	in	op	een	
vooruitgeschoven	post	waar	het	hard	toe	zal	gaan	en	ontneem	hem	de	dekking	in	de	rug	dan	wordt	
hij	geraakt	en	vindt	hij	de	dood.			

Lezing	2:		Psalm	51	Boete	Psalm	16		t/m	19 

Spaar	mijn	leven	mijn	God,	mijn	behoud.	
Dan	zal	ik	juichen	om	u,	om	wat	u	voor	mij	deed	

Heer	laat	mij	spreken	over	u,	laat	mij	u	hulde	brengen.	
Want	op	vleesoffers	stelt	u	geen	belang	

Berouw	is	het	offer	dat	u	verlangt.	
Een	gebroken	verbrijzeld	hart	veracht	u	niet,	mijn	God.	

SNlte.	

Gesprek:	
Hoe	interpreteer	jij	Alleluja	in	het	lied?	
Wat	herken	je	daarin?	
Wat	doet	het	lied	jou?	

SNlte	

https://www.youtube.com/watch?v=ttEMYvpoR-k
https://www.bing.com/search?pglt=41&q=hallelujah+leonard+cohen&cvid=11834bdf1bf74779af58b6c991182140&aqs=edge.1.69i57j0l8.12327j0j1&FORM=ANSPA1&PC=NMTS


Lied:	Alleluja	van	Jeff	Buckley																				(Link	kopiëren	en	in	de	browser	plakken)

	
Jeff	Buckley	-	Hallelujah	(Official	Video)	-	Bing	video  

Collecte:		
SUchUng	Voedselbank	Noord	Limburg	IBAN	NL09	RABO	0116520949	
Geroepen	tot……	
Op	een	dag	weet	je	dat	je	weg	moet	gaan.	
Waartoe	je	geroepen	bent	een	nieuwe	weg.	
Om	vrouwen,	mannen,	mensen	te	ontmoeten	
Die	durven	denken	vanuit	vrijheid	
Die	zich	verzePen	tegen	onrecht.	
Die	weten	te	spreken	vanuit	geloof.	
Hoop	en	verwachUng	op	weg	
Naar	een	rechtvaardige	wereld	
Een	nieuw	zijn	van	compassie	
Om	vrede	en	waarheid	te	vinden	
In	een	wereld	van	nu	op	zoek		
naar	een	plek	waar	liefde	en	verbondenheid	is.	

Op	een	dag	leer	je	over	God	en	de	mensen	
Uit	Bijbelse	en	andere	verhalen	van	oude	en	nieuwe	profeten	
Van	verhalen	en	ervaringen	van	elkaar	van	mensen	van	nabij	
Je	leert	doen	en	werken	vanuit	vertrouwen	
En	je	weet	het	dan	heel	zeker,	het	is	veerkracht	
De	energie	waarop	je	kunt	bouwen	
En	je	kunt	het	volhouden	
En	dan	is	het	weer	de	hoogste	Ujd….	
Je	mag	niet	mag	niet	blijven	staren	naar	de	hemel	
Maar	op	weg	voort	moet	gaan	
Op	het	kompas	van	jouw	levensbestaan.	
Ricky	Schut.		

Voorbeden:	Afgewisseld	door	lied	92:		Shalom		

Aramees	Onze	Vader	
Bron	van	Zijn	
Die	ik	ontmoet	in	wat	mij	beroert.	
Ik	geef	U	een	naam		
Opdat	ik	U	een	plaats	kan	geven	in	mijn	leven	
Bundel	Uw	licht	in	mij-maak	mij	nugg.	
VesUg	Uw	rijk	van	eenheid	nu.	
Uw	eeuwige	verlengen	handelt	dan	samen	met	het	onze	
Geef	ons	elke	dat	wat	we	nodig	hebben	aan	brood	en	inzicht	
Maar	los	de	koorden	van	fouten	
Die	ons	vastbinden	aan	het	verleden.	
Zoals	wij	ook	anderen	hun	misstappen	vergeven.	
Laat	oppervlakkige	dingen	ons	niet	misleiden.	
Want	van	U	wordt	de	alwerkzame	wil	geboren	

https://www.bing.com/search?pglt=41&q=hallelujah+leonard+cohen&cvid=11834bdf1bf74779af58b6c991182140&aqs=edge.1.69i57j0l8.12327j0j1&FORM=ANSPA1&PC=NMTS


De	levende	kracht	om	te	handelen	
Het	lied	dat	alles	verfraait	
En	zich	van	eeuw	tot	eeuw	vernieuwt.	

Lied:	He’s	got	the	whole	world	in	his	hands.	

Het	8ste	Sacrament 																																																																																								


