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We hebben zojuist naar het pinksterverhaal geluisterd. Een wonderlijk gebeuren! Wat zeg ik? Een
stapeling van wonderen:

- zomaar uit het niets een enorme windvlaag;

- dan het spectaculair verschijnen van vurige tongen;

- ten slotte: een enorme variatie van mensen die zich in hun eigen taal aangesproken voelt!

Als gelovigen vieren we dit gebeuren. Vieren is terugkijken om vooruit te zien.
Gelovig vieren is kijken of je in het verhaal iets kunt ontdekken waardoor je geinspireerd raakt,
waardoor je de geest krijgt, waarmee je vooruit kunt, zo mogelijk vleugels krijgt.

Wat is er in godsnaam aan de hand dat een groot aantal totaal verschillende mensen zich
aangesproken voelt en zich kennelijk verstaan weet? Daar valt best wat over te psychologiseren, maar
misschien is het wél zo boeiend als je bij het tegenovergestelde te raden gaat. Een situatie waarin
mensen elkaar niet meer verstaan en collectief helemaal de mist in gaan.

We hebben in de bijbel daar een sprekend voorbeeld van. Het verhaal over de Toren van Babel. Je
kunt het lezen als een drama waarin de tevredenheid van een groep zich ontwikkelt tot
zelfgenoegzaambheid, en die weer tot verwaandheid en hoogmoed en die ontspoort ten slotte tot
vijandigheid tegenover vreemden.

Kort samengevat. Een groep heeft het getroffen met elkaar. Ze zeggen tegen elkaar: ‘Dat moeten we
zo zien te houden, voor eeuwig en altijd! Weet je wat? We gaan een enorme toren bouwen, waar wij
alleen mogen wonen en waarmee we vreemdelingen lekker buiten de deur houden. Zo gezegd, zo
gedaan. Ze kiezen de hardste materialen uit om zich afdoende te pantseren.

Het bouwproject vordert, althans in hin ogen, gestaag. Helemaal: ‘Van vreemde smetten vrij.

Maar dan neemt het verhaal een wending. God zelf steekt er een stokje voor. Met een beetje fantasie
kun je hem teleurgesteld horen brommen: ‘Die richting gaan we niet op met de mensheid.

Heb ik ze allemaal verschillend gemaakt zodat ze nieuwsgierig worden naar elkaar, benieuwd en
geinteresseerd. Steken ze al hun energie in een toren!

Heb ik ze open, ontvankelijk en sensibel geschapen en zijn ze volop toegerust om zacht, teder en lief
te zijn. Gaan ze zich pantseren uit pure angst voor de ander!’

De afloop van dit drama is bekend. Het wordt niet alleen een dooie boel, saai, steriel en
oninteressant, maar ook hun innige verbondenheid verkeert in het tegendeel en ze vechten ook
elkaar de tent uit.

Als je met dit verhaal in je achterhoofd kijkt naar het pinksterverhaal, dan kun je misschien iets vatten
over de betekenis van het zogenaamde talenwonder.

Jezus’ leerlingen, vrouwen en mannen, hebben stuk voor stuk en samen een ernstige crisis
doorgemaakt. Het ging er op of er onder. Het ging er ook stevig aan toe. Ze zijn daar uiteindelijk
verrijkt doorheen gekomen, gerijpt, volwassener. Geen spoor van zelfgenoegzaamheid of kapsones.
Eerder bescheiden en dienstbaar. Onbevreesd en ontvankelijk. Het komt niet in hen op om zich voor
anderen af te sluiten. In tegendeel. Ze voelen zich geroepen de anderen deelgenoten te maken van
hun bevrijdende boodschap.

Niet verbazend dat de toehoorders zich getroffen voelen door hun onbekommerde oprechtheid, hun
echtheid en spontaniteit. Daar zijn niet eens zoveel woorden voor nodig. En massaal sluiten zij zich bij
hen aan.



Dat is het geheim van het pinksterverhaal: niet afstoten maar aantrekken. Niet de botte bijl, maar
mededogen!

Lied: Keer u om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar (2x)

En nu naar onze tijd.

Waar werken wij aan de Toren van Babel? Er zijn diverse bouwplaatsen aan te wijzen. Laten we ons
beperken tot de volgende.

Kijken we eens naar kerken en religieuze instituties. Je hoort paus Franciscus vertwijfeld raad vragen:
‘Werken we niet te veel volgens bouwplan Babel? Natuurlijk, ik begrijp ook wel dat ooit naar beste
weten scherp geformuleerde dogma’s houvast en zekerheid bieden, maar ze ontroeren zo weinig en
zetten niet aan tot gelukbrengende acties. Regels zijn regels, wetten zijn wetten, maar als je die
rigoureus toepast maak je slachtoffers! Ze lijken meer ingegeven door angst dan door vertrouwen.
We teren op de creativiteit van het verleden. Wordt het niet de tijd om de creativiteit van onze eigen
generatie aan te spreken? De verbeelding een kans geven, verrassende beeldspraak, speelse
vieringen! En verder onze ogen openen voor wat er overal op de wereld al aan nobels en goeds
ondernomen wordt! Laat de Geest ons de moed geven elkaar opnieuw te verstaan!”

Kijken we ook eens wereldwijd.

Naast onnoemlijk veel goeds worstelen we met een gruwelijk dilemma. Kiezen we voor plan Babel of
voor plan-Pinksteren? Gaan we ons tegen elkaar wapenen of zoeken we een weg om van
tegengestelde belangen gedeelde belangen te maken?

Natuurlijk moeten we niet naief zijn, natuurlijk moeten we een notoire psychopaat niet de vrije hand
laten, natuurlijk moeten we ons niet laten leiden door ernstig gestoorde machthebbers, natuurlijk
moeten we ons kritisch verhouden tot bedenkelijke populisten...

MAAR het talenwonder daagt ons wel uit serieus op zoek te gaan naar gedeelde waarden. Om uit te
zien naar een tussengebied waar ruimte is om elkaar iets te gunnen. Een gebied waarin de Geest vrij
kan waaien en mensen verleid worden in vuur en vlam te staan voor elkaars belangen.

Misschien is dat wel het wonder van Pinksteren: dat we hoop niet opgeven dat het ooit zal lukken.




