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Welkom en mededelingen 

Tijdens het ontsteken van het licht van de paaskaars bidden wij samen: 

Kom heilige Geest  

Vervul de harten van uw gelovigen 

En ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. 

Lied 64 : Laudate omnes gentes  2 keer 

1e lezing: Handelingen 2,1-13  De komst van de heilige Geest 

Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een 
geluid alsof  er een hevige wind opstak, en het huis waar ze zaten, werd er helemaal vol van. En er 
verscheen hun iets als tongen van vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze 
werden allemaal vervuld van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de 
Geest hun ingaf. Er verbleven toen in Jerusalem vrome Joden uit alle delen van de wereld. Op dat 
geluid liepen de mensen te hoop en ze raakten opgewonden, want iedereen hoorde de apostelen 
spreken in zijn eigen taal. Ze stonden versteld en zeiden verwonderd: “Dat zijn toch allemaal 
Galileeers die daar spreken ? Hoe kan ieder van ons die dan horen in zijn moedertaal? Er zijn hier 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie , Pontus en Asia, 
Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Lybie bij Cyrene: er zijn bezoekers uit Rome, Joden 
en ook heidenen die tot het jodendom zijn toegetreden. Kretenzen en Arabieren. Toch horen we 
die Galileeers in onze eigen talen spreken over de grote daden van God!” Ze stonden allemaal 
versteld en wisten er geen raad mee, en ze zeiden tegen elkaar:’’ Wat kan dat betekenen?” Maar 
anderen merkten spottend op: ’ Ze hebben teveel gedronken! ’ 

Lied: Keer u om, naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar . ( 2 keer) 

Overweging. 

Lied: Keer u om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar.(2 keer) 

Vervolg overweging  

Lied: Keer u om, naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar .( 2 keer} 

Stilte ter overweging 

Lied 12  De geest van God waait als een wind 

                                                                                                                                                                                                        
Tafelgebed  

(voorganger 1) 
Eeuwig Mysterie, 
wij erkennen U als de schepper 
van een bonte variatie aan mensen. 
Wij danken U dat U ons toegerust hebt 
om die verschillen in liefde vruchtbaar te maken. 



Wij danken U dat Gij ons Uw Geest zendt 
die ons blijft inspireren om 
deze levensopdracht te vervullen. 
(voorganger 2) 
Wij danken U voor de begenadigde mens Jezus van Nazareth 
die ons voordoet hoe Uw plan tot uitvoering te brengen. 
Midden in bezettingstijd 
staat hij pal voor de vrijheid; 
weet hij alom verachte mensen in hun waarde te laten; 
weet hij starre regels te versoepelen; 
weet hij valse vroomheid te ontmaskeren; 
weet hij dodelijke rechtlijnigheid aan de kaak te stellen. 
(voorganger 3) 
Zo doende verliest hij het leven 
maar overwint hij de dood. 
Want zijn geest waart nog steeds 
onverslaanbaar rond in ons midden. 
Zijn vernederende dood gedenken wij hier, 
in de vaste hoop dat wie zich vernedert 
verheven zal worden. 
(allen) 
In zijn Geest delen wij hier brood en wijn, 
beide vruchten van de innige samenwerking 
tussen ons mensen en de natuur. 
Wij geloven dat dit verzoenend gebaar 
de belofte inhoudt tot een 
respectvol gebruik van de Natuur 
en een liefdevolle omgang met alle mensen. 
  

Uitnodiging in een kring rond de tafel te komen staan. 

Breken en delen 

Voorbeden: 

 Acclamatie hierbij:  Veni Sancte Spiritus { een regel, herhalen }. 

Collecte: Artsen zonder grenzen Amsterdam. NL13INGB000 000 4054 

Zegenwens 

Moge de Onzienlijke onze blik wakker houden en ons medescheppend maken; 
moge Gods bevrijdende impulsen ons steeds weer op onze voeten zetten om onze weg te gaan; 
moge de inspiratie van de goddelijke Ruach ons steeds weer doorademen 
en ons naar haar stem in ons doen luisteren om te ontdekken waar het in ons leven op aan komt; 
en moge de passie voor het leven vergezeld gaan met de compassie voor al wat leeft. 



Daartoe zegene ons de scheppende, bevrijdende en inspirerende Godheid, 
die groter is dan ons hart en aanwezig is waar twee of  drie in haar naam samen zijn. 
                                                                                                                    Catharina Halkes 

Slotlied nr. 15: De steppe zal bloeien 

8e sacrament 


